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'Doe wel bij Sion naar Uw
welbehagen'

Lieve vrienden

Vanmorgen werden we opgeschrikt door verschillende salvo's op het noorden
van Israél bij Kiryat-Shmona en op de Golan. Er werden rond de 100 raketten
afgeschoten. Dus wat het gaat worden?

Ook terwijl ik dit zit te schrijven, hoor ik telkens op mijn telefoon de alarm-app
dat er raketten in de lucht zijn. Maar zulke dingen lees je niet in de Nederlandse
kranten!

Vanochtend zijn we bij het gemeentehuis geweest en hebben we gevraagd naar
de schuilkelder onder Balalaika. De trap van de ingang was vol gestort met
vuilnis. We hebben Ron dit weg laten halen. Nu zijn ze op ons verzoek direct
geweest om de schuilkelder te inspecteren. Nog deze week wordt de
elektriciteit vernieuwd, hij wordt geverfd en er worden WC'’s in aangebracht. Het
wordt dus erg serieus genomen. Op 15 maart loopt een Israélisch ultimatum af
voor Libanon. Als er geen overeenkomst komt, zal Israél harder terugslaan en
wordt het een volledige oorlog, wat God verhoede. Al ruim 5 maanden zitten
zo'n honderdduizend inwoners van het noorden in hotels, verspreid over het
land. Als je beseft wat dat betekent voor hen en voor het hele land: geen
inkomsten, subsidies, geen veiligheid, vernielde huizen, dodelijke slachtoffers,


https://mailchi.mp/ad500228a205/nieuwsbrief-fam-dekker-14153703?e=bccf78fcb3

trauma’s. Dat zou toch geen enkel land accepteren? Dan geldt toch: de overheid
draagt het zwaard niet tevergeefs.

Gaza

)

Het blijft erg moeilijk om te zien hoe heel de wereld over Israél valt en ‘genocide
roept. In het RD stond een goede ingezonden brief van J. de Lijster waaruit ik
graag wat citeer. Het ging over de zinsnede: "In elke oorlog is waarheid eerste
slachtoffer". Dat is namelijk zeker zo. Maar dhr. De Lijster stelt: “Maar wat mij
verontrust, is dat hij (de scribent, MLD) geen principieel verschil maakt tussen de
geloofwaardigheid van Israél en die van Hamas. De Palestijnen (66k de
Palestijnse Autoriteit) gebruiken stelselmatig leugen, bedrog en misleiding om het
Westen op te zetten tegen Israél. Daar schamen ze zich niet voor. Hoe zouden ze
kunnen? Afschuwelijke misdaden worden door hen aangeprezen als uitzonderlijke
vroomheid. Gesneuvelde terroristen worden als martelaren geé€erd. En de
nabestaanden van deze heiligen ontvangen van de Palestijnse Autoriteit een vette
uitkering ("Pay to slay"). Niet ondanks, maar dankzij deze misdaden is Hamas
veruit de populairste Palestijnse groepering. Men beroemt zich in het kwade.
Israél zit op een fundamenteel ander spoor dan deze tegenstanders.

Maar liegen de Palestijnen dan altijd? Dat zeg ik niet. Luister naar Hamasleider
Ismail Haniyeh: ,We hebben het bloed van vrouwen, kinderen en ouderen van
Gaza nodig, zodat het onze revolutionaire geest zal doen ontwaken!" Welke
revolutie bedoelt hij? Hamascommandant Mahmoud al-Zahar: ,De hele planeet
zal onder onze wet staan, er zullen geen Joden of christelijke verraders meer zijn"
(christen = verrader). Niet toevallig komen beide citaten van het Middle East
Media Research Institute (memri.org, zie ook palwatch.org). Als de Palestijnen
ons willen misleiden, spreken ze Engels. Wat ze echt denken, wordt gezegd in het
Arabisch. Als we daar niet naar luisteren, zal de waarheid nog vaak sneuvelen. En
niet alleen de waarheid.”

Het is werkelijk zo dat moslims mogen liegen om de Islam te bevorderen. Hoe
kun je nu geloven wat Hamas zegt? Je moet inderdaad luisteren naar
toespraken in het Arabisch! Dan kom je verrassende dingen tegen.

Oorsprong van de Gazanen

Een paar jaar geleden kwam ik een filmpje tegen waarin een Arabische
toespraak uit Gaza ondertiteld was in het Engels. Dan weet je pas wat er
werkelijk gezegd wordt. Een hooggeplaatste Gazaan sprak zijn grote
verontwaardiging uit over het feit dat geen van de Arabische landen Gaza te
hulp kwam tegen de zionisten. De man zei: “Wij zijn toch jullie broeders? Wij zijn
toch ook afkomstig uit Jordanié, Egypte..."” en hij noemde een heel rijtje landen.
Hij vervolgde: “Jullie kunnen toch aan onze namen zien waar we vandaan
komen?” En dat is zo. Aan veel Arabische achternamen zie je precies uit welk



land ze komen. De meeste Gazanen zijn afkomstig uit Arabische landen. Maar
dat gaan ze je niet aan je neus hangen in het Engels. Dat zeggen ze alleen in het
Arabisch! Zo beweerde Yasser Arafat dat hij in Jeruzalem geboren was. Maar
hij kwam gewoon uit Egypte.

Palestina en Palestijnen

Marita heeft jaren geleden een artikel over Ashkelon geschreven voor de
Israélbode. Hierbij stond een kader over het woord Palestina. Misschien goed
om weer eens voor het voetlicht te halen.

“In het Oude Testament worden de Filistijnen veelvuldig genoemd. In het
Hebreeuws staat er ‘Plisjtim’. Dit kan vertaald worden met ‘vreemde indringers,
immigranten’. Hun land heet Plésjét, in de Statenvertaling vertaald met Palestina.
Veel Engelse vertalingen gebruiken ‘Filistea’. De Septuagint, de Griekse vertaling
van het Oude Testament, gebruikt ‘Fulisti’im’ voor de Filistijnen of ook ‘allofuloi’,
vreemdelingen, een Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord ‘Plisjtim’. Voor
het land gebruikt de Septuagint geen aparte naam, er staat gewoon: het land van
de ‘Fulisti'im’ of het land van de ‘allofuloi’. Maar de bestaande Griekse woorden
‘Palaistinoi’ en ‘Palaistiné’ hebben de vertalers van de Septuagint blijkbaar niet
willen gebruiken voor het land van de Filistijnen.

De Griekse schrijver Herodotus gebruikt in de vijfde eeuw voor Christus deze
woorden al wel. Maar hij duidt er Israél mee aan, niet de Filistijnen! ‘Palaistine’
was volgens hem een deel van het Syrische Rijk. Herodotus schrijft dat ‘de Syriers
van Palaistiné’ besneden zijn! Dit gaat dus niet over de onbesneden Filistijnen.
Aristoteles plaatst in de vierde eeuw voor Christus de Dode Zee in ‘Palaistine’.
Ook in het Latijn wordt ‘Palaestina’ gebruikt voor heel Israél. Ovidius schrijft in de
eerste eeuw over het feest dat de ‘Syriérs van Palaestina’ elke zevende dag vieren,
dat is dus de Shabbat. Philo van Alexandrié gebruikt eveneens ‘Palaestina’ voor
het land waar de Joden wonen. Zo zijn er meer voorbeelden te geven van Griekse
en Romeinse schrijvers. Alleen Josephus gebruikt ‘Palestinoi’ en ‘Palestina’ voor
de Filistijnen. Maar hij gebruikt dit ook om het hele land aan te geven. De naam
Palestina werd dus niet pas na de Bar Kochba-opstand in 135 aan het land Israél
gegeven.

De Grieken vertaalden graag vreemde namen. Zo werd ‘Yam Suf’ vertaald met
‘Erythra Thalassa’ (Rode Zee). De Hebreeuwse naam ‘Fulisti’im’ werd vertaald met
‘allofuloi’, vreemdelingen. ‘Palaistiné’ zou een Griekse vertaling van een
Hebreeuwse naam kunnen zijn. Professor David Jacobson van de Brown
University in Amerika komt tot een verrassende conclusie: ‘Palaistiné’ is het
Griekse equivalent voor Israél! In het Grieks betekent ‘palaistés’ worstelaar.
Jakob worstelde met God en werd daarom Israél genoemd. Jacobson stelt dat de
Grieken het land Israél vertaalden met ‘Palaistiné’, het ‘land van de worstelaars’.
Grieken hielden bovendien van woordspelingen, vandaar dat ze een naam
gekozen hebben die lijkt op de aartsvijanden van Israél, de Filistijnen. Als
Palestina inderdaad de gewone Griekse naam voor Israél was, dan is het ironisch
dat de huidige Palestijnen deze naam gebruiken. Zij tooien zich dan met een



naam die het tegenovergestelde betekent van wat zij beogen!”
Voor 1948 werden alle inwoners van Palestina Palestijnen genoemd. Ook de
Joodse inwoners!

Alles draait om Jeruzalem

De gruwelijke aanval op 7 oktober wordt door Hamas de Al Aksa Flood
(Overstroming) genoemd. Wat heeft het met de Al Agsa moskee te maken?
Wel, meer dan je denkt. Elke aanval van moslims op Israél al de jaren door ging
over Jeruzalem. Dat begon al in 1920. De Groot-Moefti van Jeruzalem, Haj
Amin Al Husseini, een van de oprichters van de Moslim Broederschap, zag in
die tijd dat veel Joden naar Palestina immigreerden. Dit was een doorn in zijn
00g. Hij moest wat bedenken om de moslims in het land op te zetten tegen
deze Joden. Hij kwam daarop met het verhaal dat al deze Joden kwamen om
de Al Aksa moskee te vernielen en in plaats daarvan de Derde Tempel te
bouwen. Al Husseini had groot succes met zijn verhaal. De moslims begonnen
rellen tegen de Joden. De ergste rellen waren in 1929, waarbij in 1T week 130
Joden gedood werden en 300 gewond. Want “De Al Aksa is in gevaar!”
Diezelfde Groot-Moefti spande samen met Hitler. Na de stichting van de staat
Israél bleef het om de Al Aksa draaien. In 2000 begon de Tweede Intifada,
omdat minister-president Ariel Sharon een half uurtje een bezoek bracht aan de
Tempelberg. Dat resulteerde in meer dan 4 jaren van terreur en aanslagen door
heel Israél, die het leven kostte aan 1053 Isra€lische burgers.

De ultieme oplossing van Al Husseini voor de bescherming van de Al Aksa, is
de annihilatie van de Joden. Hiervoor is de Jihad de enige oplossing. Hamas
heeft de erfenis van Al Husseini officieel in zijn handvest gezet. Niet alleen
Jeruzalem, maar heel Israél moet Jodenvrij worden. Dus wie maakt zich
schuldig aan genocide? Israél is alleen uit op de val van Hamas en om de
gijzelaars vrij te krijgen. Onschuldige burgerslachtoffers proberen ze zoveel
mogelijk te vermijden. Maar bij Hamas is dit juist het doel. En daarbij worden
door Hamas de burgers van Gaza opgeofferd.

Hamas is een meester in het bespelen van de media. Zo wordt er overal
geroepen dat er grote hongersnood is in Gaza. Dat komt Hamas goed uit, want
foto’'s van hongerige kinderen doen het goed in de media. Maar wat is de
werkelijkheid?

Per dag komen honderden vrachtwagens met de noodzakelijke levensmiddelen
Gaza binnen. Al jaren trouwens. Maar nu worden deze bijna allemaal ingepikt
door Hamas. Er zijn zelfs kinderen doodgeschoten die voedsel probeerden te
bemachtigen bij deze trucks. Hamas verkoopt vervolgens het meeste voedsel
tegen woekerprijzen. Wie lijden er dus honger? De allerarmsten, die geen geld
hebben om de woekerprijzen van Hamas te betalen. Het is dus geen
hongersnood. Het is net als in New York, waar de allerarmsten op straat leven
en geen geld hebben om eten te kopen. Trouwens, er circuleert een filmpje dat
een Gazaanse jongen zelf op internet gezet heeft, waarin hij met grote afschuw



een Amerikaans etenspakket, dat door Amerika is gedropt boven Gaza, in de
vuilnis gooit. Daar hoort het thuis, aldus de jongen.

Vijf rode vaarzen

Ook nu zien we dat alles om Jeruzalem draait. Waarom heet deze
massaslachting de Al Aksa Flood? Daar geeft Abu Obeida, een militaire
zegsman van Hamas, antwoord op bij de 100ste dag van de oorlog. Hij heeft
het onder meer over de Israélische agressie tegen Al Aksa. En waarom? Israél
heeft vijf rode vaarzen weten te bemachtigen. Deze rode vaarzen zijn heel
belangrijk voor de Derde Tempel. Al jaren worden er pogingen gedaan om een
puur roodharige vaars te fokken. Deze is nodig om de reinigingsas te maken.
Deze as werd in het OT, gemengd met water, gebruikt om mensen te reinigen
die met een dood lichaam in aanraking waren gekomen. Voor de priesters die in
de Derde Tempel offers willen brengen, is reiniging met deze as van een rode
vaars nodig om ze ritueel rein te maken. Volgens de beroemde rabbi
Maimonides zal de Messias komen na de tiende vaars. In al de jaren na Mozes
zouden 9 vaarzen tot as verbrand zijn. Blijkbaar ging er maar een klein beetje as
in het water, dus de as van één zo'n vaars werd honderden jaren bewaard en
sporadisch gebruikt. Het Tempelinstituut in Jeruzalem is al tientallen jaren
bezig met de voorbereidingen van de Derde Tempel. Er zijn duizenden
gebruiksvoorwerpen gemaakt die wachten om gebruikt te worden. Zelfs van
puur goud. De puur gouden Menora is al jaren klaar. Ook is de kleurstof voor de
hemelsblauwe verf die voor de hogepriester nodig is, teruggevonden. Maar al
de jaren dat ze bezig waren, waren ze er niet in geslaagd om een totaal rode
vaars te vinden, zonder witte haartjes. Nu hebben Amerikaanse christenen
hierbij een handje geholpen. Ze hebben een oproep gedaan aan ranchers in
Texas of er rode vaarzen geboren waren. Rabbi’s zijn hierop naar Texas gegaan
om deze rode kalfjes met een vergrootglas te bestuderen. En zowaar, er zijn 5
puur roodharige vaarzen gevonden. Deze zijn in 2022 naar Isra€l gehaald en
direct in een speciale plaats afgezonderd gevoed en verzorgd. Uiteindelijk zijn
er vier vaarzen overgebleven die aan de rituele eisen voldoen. Pas in hun derde
jaar zijn deze vaarzen geschikt om geofferd te worden. Dat zou dus nu, in 2024,
zijn. De rabbi’s van het Tempel Instituut willen met Pesach 2024 een vaars
verbranden om reinigingsas te maken.

Waarom is dit zo bedreigend voor de moslims? Omdat dan alle Kohanim, alle
priesters, het tempelplein kunnen bezoeken. Nu mogen zij er niet komen, omdat
ze ritueel onrein zijn. Maar straks zou dat wel mogen. Ook alle Joden die willen
deelnemen aan de ceremonieén in de Derde Tempel, zullen dan gereinigd
kunnen worden. Bovendien zou deze as ook nodig zijn voor de inwijding van de
tempel. InIsraél is er niet veel ophef geweest over deze rode vaarzen. Maar
blijkbaar heeft Hamas dit precies gevolgd en aangegrepen om weer een oorlog
tegen Israél te starten. Het gaat Hamas om de totale vernietiging van Israél. Ze
zZijn niet tevreden met een tweestaten-oplossing. Dat kan het Westen nog zo



graag willen, maar Hamas wil alles, from the river to the sea. Maar wij mogen
weten dat de Heere dit land aan de Joden beloofd heeft, from the river to the
sea! Lees Jozua er maar eens op na.

Vreugde

Graag maken we jullie nog deelgenoot van de vreugde in onze gemeente.
Anderhalve week geleden is Ari ben Dayan als ouderling bevestigd en Sergio als
diaken. Er was grote blijdschap dat de Heere zo in de ambten heeft voorzien.
Sergio hoopt volgende maand ook te beginnen in Netanya, op de Bijbelschool
voor Messiasbelijdende Joden en Christen-Arabieren, waar Ari ook studeert. Bid
dat de Heere deze jongen in Zijn dienst wil gebruiken. Deze bevestiging heeft
een grote indruk gemaakt op een jonge vrouw in de gemeente, die op het punt
van trouwen stond met een onkerkelijke jongen. Ze heeft de bruiloft, die
volgende maand zou plaatsvinden, afgezegd en alle contacten met deze
jongeman verbroken. Ze zag ook hoe Sergio met zijn vriendin omging en hoe hij
haar voorging. De Heere opende haar ogen en ze mocht zien dat ze op de
verkeerde weg was! Wat een zegen! Een verhoring op onze gebeden.

Biddag

Morgen is het biddag. In psalm 122 staat een gebod van de Heere Zelf. “Bidt om
de vrede van Jeruzalem.” Geve de Heere dat er in Nederland in elke gemeente
gebeden zal worden om deze vrede. Die vrede hoeven wij niet in te vullen. Dat
zal de Heere Zelf doen. Maar Hij wil er wel om gebeden zijn.

Jes. 62 : 1-7 verwoordt het zo:

“Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat
haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die
brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw
heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken des
HEEREN mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de
hand des HEEREN, en een koninklijke hoed in de hand uws Gods. Tot u zal niet
meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden:
Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land:
Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd
worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u
trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u
vrolijk zijn. O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al
den dag en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des HEEREN doet gedenken,
laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen! En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij



bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde.”

Laat er toch geen stilzwijgen onder ons gevonden worden! Israél is in grote
nood. Niet alleen in natuurlijk opzicht. Daar is de nood zeker groot. Maar
bovenal in geestelijk opzicht. De Heere zal Zich over Zijn volk ontfermen. Heel
Israél zal zalig worden. Maar Hij wil er om gebeden zijn. Als wij zwijgen, zijn we
ongehoorzaam aan het gebod van de Heere. Dan laden we een schuld op ons.
Bidt om de vrede van Jeruzalem, waar nu in een verscheurd Israél nog zoveel
mensen in de terreurtunnels van Hamas gevangen zitten, waaronder vrouwen,
meisjes, kinderen! Wie zou niet wenen? Wie zou niet bidden?

Ontvang een hartelijke groet uit Nof HaGalil.
We wensen eenieder Gods zegen toe.

Maarten en Marita

Als mensen zich op willen geven voor deze nieuwsbrief, graag via onderstaande
knop. Lukt dat niet, stuur dan een mailtje
naar nieuwsbriefmldekker@gmail.com.
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