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Lieve vrienden 

  

Het is al weer 11 dagen in het nieuwe jaar. Wat dit jaar ons en jullie gaat 

brengen? We weten het niet. Maar wie aan de Hand van de Heere het nieuwe 

jaar mag beginnen, die begint hoopvol, want dan is Christus de enige hoop 

voor het nieuwe jaar. En dat is een zekere hoop, die niet beschaamd zal 

worden. Wat er ook gebeurt. Die hoop wensen we u allemaal toe. 
    

 

 

Alarm-app  

 

 

 

 

In deze tijd heeft bijna iedereen een alarm-app op de telefoon die afgaat als er 

raketten in de lucht zijn. Dan kun je precies zien waar er gevaar dreigt. In de 

afgelopen maanden ging deze app constant af, met alle raketten die zowel uit 

het noorden als uit het zuiden afgeschoten worden. Gisteren was de app voor 

het eerst in al die tijd bijna stil. Er was in 24 uur maar 1 raket afgeschoten uit 

het zuiden en ook 1 uit Libanon. Het lijkt een goed teken, maar iedereen houdt 

zijn hart vast wat Hezbollah gaat doen. Nu ik dit schrijf, gaat het alarm af en zie 

ik dat er weer een raket uit Gaza in de lucht is. 

   
 

  

 

Libanon  

 

 

 
 

 
 

 

Hezbollah lijkt zich stil te houden. Maar dat kan een stilte voor de storm zijn. 

Want we horen wel de hele dag Israëlische vliegtuigen richting Libanon. Vanuit 

de ondergrondse vliegbasis in de Jizreëlvallei komen ze precies over ons huis. 



 

De laatste dagen zijn dat er opeens veel meer dan eerst. 

Israël zoekt geen grote escalatie, maar als er vanuit Libanon raketten op Israël 

afgevuurd worden, dan geeft de Israëlische luchtmacht lik op stuk. De plaats 

waarvandaan de raket geschoten is, wordt onder vuur genomen. Hierbij worden 

vaak de Hezbollastrijders die de raket afvuurden, gedood. 

Vorige week heeft Israël een hoge Hamasleider uitgeschakeld, nota bene in 

Beiroet. Deze man was nummer 4 in de leiding van Hamas, dus een heel hoog 

iemand, die ‘veilig’ in het buitenland zat. Maar het appartement op de derde 

verdieping werd door een Israëlisch projectiel getroffen. Een sein aan de 

hogere leiders van Hamas dat ook degenen die denken veilig in het buitenland 

te zitten, in alle luxe in dure hotels, toch niet zo veilig zijn als ze denken. 

Hezbollah kon dit niet over zijn kant laten gaan, want Nasrallah had al van 

tevoren gezegd dat Hezbollah wraak zou nemen als er een Hamasman in 

Libanon zou worden uitgeschakeld. Zaterdag werden er 40 raketten vanuit 

Libanon afgevuurd op Noord-Galilea. Dit keer waren er ook langere 

afstandsraketten bij. Het luchtalarm ging nu zelfs af in Ein-Gev en Ma’agan, bij 

het meer van Galilea. 

De vakantieparken bij beide plaatsen zitten dit keer niet vol met buitenlandse 

toeristen, maar met evacuees. Er zijn 80.000 mensen al 3 maanden 

geëvacueerd uit het noorden vanwege de raketten vanuit Libanon. 

   
 

  

 

Evacuees en soldaten  

 

 

 



  

 

Het bleek dat een zoon van een achternicht van mij van de zomer getrouwd 

was met een Joods meisje. Ze hebben zich in Kiryat-Shmona gevestigd. Zij zijn 

ook naar Ein-Gev geëvacueerd. We zijn naar Ein-Gev gegaan om ze te 

bemoedigen. Het is toch wel heel bijzonder om zomaar opeens familie in het 

land te hebben. Ze vertelden dat ze eerst in een heel klein kamertje zaten, dat 

voor vrijwilligers bedoeld was. Dat was vreselijk Nu waren ze pas naar het 

vakantiepark verhuisd, waar ze drie keer per dag een maaltijd krijgen. Maar ze 

mogen niet terug naar Kiryat-Shmona, zelfs niet om kleding te halen. Het is een 

afgesloten militaire zone geworden vanwege het grote aantal raketten dat er 

vanuit Libanon afgeschoten wordt op de omstreken van Kiryat-Shmona. Vele 

andere evacuees zitten in hotels in grotere steden. Ein-Gev is een 

vakantieoord, maar het voelt niet aan als een vakantie. 

  

Op de terugweg zagen we aan de noordkant van het Meer een soldaat bij een 

bushokje. We hebben nu altijd cadeaubonnen bij ons voor soldaten. Maarten 

stopte de auto, sprong eruit en liep naar de soldaat toe. Hij bleek net van de 

berg Hermon gekomen te zijn, waar de situatie zeer gevaarlijk is met al de 

inkomende raketten. Hij moest hier overstappen op een bus naar Tiberias, op 

weg naar zijn ouders, die in een hotel in Tiberias bivakkeerden. Zij waren ook 



 

geëvacueerd uit Kirya-Shmona. Hij ging nu naar ze toe. Hij was zeer ontroerd 

dat christenen in Holland voor Israël bidden en voor de soldaten. En dat ze zo’n 

cadeau aan soldaten geven. Hij vond het hartverwarmend. Dan kun je toch een 

paar woorden meegeven aan zo’n jonge knul. 

  

Halverwege de terugreis kwamen we bij een uitkijkpunt over een vallei, waar 

een koffiewagen stond. We zwaaiden van de weg af, de parkeerplaats op. Je 

weet nooit of je soldaten ziet. Wat bleek? De koffiewagen was door de regering 

daar geplaatst, speciaal voor soldaten, die daar gratis koffie en wat dies meer 

zij, krijgen. We konden daar zo’n 20 kaartjes uitdelen. Heel bijzonder. Een van 

de soldaten vroeg zelfs om Maartens telefoonnummer. Maarten kon wat 

woorden aan hem kwijt. 

Er was een man die eerlijk zei: Ik ben geen soldaat, ik werk bij het Magen 

David Adom, ik zit op de ambulance. Mijn antwoord was: “Maar dan heb jij ook 

een heel belangrijke taak. Natuurlijk krijg jij ook zo’n bon.” 

Van de man in de koffiewagen kregen we gratis koffie. We hadden nog een 

gesprek met hem, waarbij we hem een psalmboekje gaven. Al deze soldaten 

kwamen vanuit de grensstreek met Libanon.  
 

 



  

  

 

Christenen in Libanon  

 

 

 
 

 
 

 

Christenen in Libanon zijn zeer bezorgd over de escalatie door Hezbolla. 

Lokale anti-Hezbollah groeperingen hebben vorige week de vertrek- en 

aankomstschermen van de Rafic Hariri Airport in Beiroet gehackt. Op de 

schermen kwam in plaats van de vluchtinformatie een boodschap te staan dat 

Hezbollah de schuld ervan is dat Libanon op de rand van oorlog met Israël is. 

Op sociale media zijn veel campagnes onder de hashtag #Lebanon_first, 

voornamelijk door Libanese christenen, die duidelijk maken dat ze geen oorlog 

over hebben voor de Palestijnse zaak. Ook door christelijke politici worden er 

stevige uitspraken gedaan. “Als Hezbollah Libanon meesleept in een militair 



 

conflict met Israël, dan is dat verraad!” “De tijd is aangebroken dat Libanon 

stopt met oorlogen, conflicten en bloedvergieten.” Het hoofd van de grootste 

christelijke partij stelt dat zijn partij Hezbollahs pogingen om de levens van het 

Libanese volk en hun eigendommen in gijzeling te houden, ten zeerste afkeurt 

en dat het niet zo mag zijn dat Hezbollah een monopolie heeft wat betreft 

beslissingen over oorlog of vrede in Libanon. “De tijd is voorbij dat Hezbollah 

kan beslissen, smokkelen, corrupt zijn en Libanon isoleren en de meeste 

tragedies in Libanon veroorzaken (zoals de ontploffing van de silo’s met 

explosieven in Beiroet, een paar jaar terug, MD).” 

Ook in Libanon zijn duizenden burgers geëvacueerd, vanwege de 

vijandelijkheden tussen Hezbollah en Israël. In het zuiden wonen veel 

christenen. Libanon was altijd een overwegend christelijke staat. 

De prachtige Arabische Van Dijck Bijbelvertaling is in Libanon tot stand 

gekomen. De Christenreis van Bunyan, voorzien met commentaar van ds. 

César Malan, is door Van Dijck ook prachtig vertaald! Het christendom bloeide 

in Libanon. Maar sinds de komst van Hezbollah is het eens zo mooie land op 

de rand van de afgrond gekomen. Hezbollah is hard gegroeid door steun van 

Iran en houdt Libanon eigenlijk in een wurggreep. De economische situatie is 

bijzonder slecht. Een oorlog met Israël zou een grote ramp zijn, niet alleen voor 

Israël, maar ook voor Libanon. 

Hezbollah heeft onder heel Zuid-Libanon een enorm net werk van grote 

tunnels, veel geavanceerder dan Hamas in Gaza. Waarschijnlijk zijn er ook 

grote tunnels die op Israëlisch grondgebied uitkomen. Als daar gevochten zal 

moeten gaan worden, dan zal dat een vreselijke oorlog worden. Op dit moment 

kunnen gewonde soldaten in Gaza direct ter plaatse al behandeld worden en 

bloedtransfusie krijgen. Dat zal in het uitgestrekte zuiden van Libanon bijna 

onmogelijk zijn. Dat zal veel mensenlevens gaan kosten! Nu zijn er de laatste 

dagen ook een aantal belangrijke Israëlische radarinstallaties in het noorden 

getroffen door vuur uit Libanon. Wat zal dit uitwerken? 

   
 

 



 

 

Aanklacht Zuid-Afrika tegen 

Israel  

 

 

 

 

Op dit moment wordt er in het Vredespaleis in Den Haag een aanklacht 

wegens genocide ingediend bij het International Gerechtshof. Zuid-Afrika 

beschuldigt Israël ervan genocide te plegen tegen de burgers van Gaza. 

Genocide is een opzettelijke poging tot uitroeiing van een ander volk. Als Israël 

dat echt zou willen, dan zouden ze niet zoveel moeite doen om zo min mogelijk 

burgerslachtoffers te maken. Dan zouden er ook veel minder Israëlische 

soldaten sneuvelen. Eergisteren nog 9 jonge soldaten op 1 dag. Er was een 

enorme munitiefabriek ontdekt in Gaza, gedeeltelijk onder en gedeeltelijk boven 

de grond. De soldaten moesten deze opblazen, maar terwijl ze bezig waren 

met het leggen van de lange lonten, werd erdoor een tank 2 granaten 

afgeschoten, waarvan de één doel trof, maar de ander een electriciteitspaal 

trof, waardoor de explosieven te vroeg ontploften in de tunnel. Niet alleen 6 

doden, maar ook een aantal gewonden. Vreselijk. Hoeveel gehandicapte ex-

soldaten zullen er straks wel niet zijn? En dat juist omdat Israël zo min mogelijk 

burgerslachtoffers wil maken!  
 

 



  

  

 

Genocide door Hamas  

 

 

 



  

 

Maar hoe de uitspraak van het Internationale Gerechtshof zal zijn? Het aparte 

van dit gerechtshof is, dat ze alleen maar zullen kijken naar de aanklacht van 

Zuid-Afrika. De oorzaak van de oorlog wordt niet onder de loep genomen. Dat 

Hamas genocide pleegt iedere keer, wordt niet meegenomen in de 

beoordeling. De gijzelaars hadden in Den Haag moeten zijn morgen om te 

getuigen in het Vredespaleis! Ik las trouwens beschaamd dat er grote 

reclameborden gemaakt hadden moeten worden met foto’s van gijzelaars, met 

de tekst: Hij/zij kan vandaag niet getuigen. Maar 10 Nederlandse bedrijven 

hebben geweigerd deze borden te maken. Het tiende bedrijf zelfs op het 

allerlaatste moment! Deze gijzelaars zouden moeten getuigen over de 

genocide van Hamas. 

Hamas is zelf heel duidelijk wat hun doel betreft. Ze willen absoluut geen twee-

statenoplossing. Dat wil trouwens geen enkele Palestijn. Iedere keer verwerpen 

ze wat hun aangeboden wordt. De Koran is heel duidelijk over het lot van de 

Joden. Hamas heeft dat letterlijk overgenomen in hun handvest van 1988: “De 

Profeet (….) zegt: “De tijd van het oordeel zal niet aanbreken totdat de moslims 

de Joden zullen bevechten en hen zullen doden; bij gevolg waarvan de Joden 



 

zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en [iedere] 

steen zal [dan] zeggen: ‘O moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een Jood, 

kom hier en dood hem!’, behalve de gharkadboom, want dat is een Joodse 

boom.” Dat is klare taal. En dat zien we ook op 7 october. Doden, 

bloedvergieten. Elke Jood moet dood. En Hamas heeft ook laten weten dat ze 

7 oktober zullen herhalen en herhalen en herhalen… Kun je als land dan 

Hamas gewoon zijn gang laten gaan? Moorden, verkrachten, martelen, 

verminken, gijzelen?? Iedere keer opnieuw? Israël heeft een groot collectief 

trauma na de oorlog. Iedereen is getraumatiseerd. De vreselijke dingen die er 

gebeurd zijn op 7 oktober, zijn te gruwelijk voor woorden. Er komen steeds 

meer verhalen naar boven van vrijgelaten gijzelaars die nu over hun trauma’s 

gaan vertellen. Een oudere vrouw verteld hoe er een soldate naast haar 

gemarteld werd waar zij bij was! Waarom? Omdat ze een Joodse soldate was! 

Er is een filmpje van Hamas gevonden op internet waar je 4 gijzelaarsters ziet, 

in een tunnel in Gaza, kort na hun ontvoering. Op de foto ziet u ook hoe ze 

eruitzagen voor de gijzeling! Wat hebben die meegemaakt? En leven ze nog? 

Vreselijk. En dan de zwakke bejaarden! 

Qatar heeft een voorstel gedaan waarin de gijzelaars in fases vrijgelaten 

worden en de Hamasleiders uit Gaza gedeporteerd. Israël moet zich dan 

terugtrekken uit Gaza. Maar dat zal Hamas niet doen. Er wordt hier gezegd dat 

de IDF allang weet waar Sinwar is, maar dat hij zich heeft omringd met 

gijzelaars, die een bomvest hebben aangekregen. Als Israël Sinwar probeert te 

elimineren, dan zullen de gijzelaars opgeblazen worden. Het is heel goed 

mogelijk dat dit waar is. 

Van de week hoorde ik een fragment uit een preek van ds. J. Koppelaar over 

psalm 3. “Zoals David als de rechtmatige koning van Israël de troepen van 

Absalom uitschakelde, zo mag Israël Hamas vernietigen, op het kinnebakken 

slaan. Dat was de enige manier waarop een herder zijn kudde kon beschermen 

als er een leeuw kwam. Hem op de kaak slaan met zijn knuppel. David had de 

plicht om het voortbestaan van Israël niet in gevaar te laten brengen. Zo heeft 

op het ogenblik Netanyahu en zijn Generale Staf de plicht om Hamas te 

vernietigen.” Duidelijke taal. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs!  
 



 

  

 

  

  

 

Een woord van dank  

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw meeleven in de vorm van kaarten, appjes, emails. Ik 

herhaal nog maar eens dat wij ze in deze situatie echt niet allemaal kunnen 

beantwoorden. Maar weet dat het zeer gewaardeerd wordt. Ook al de giften die 

binnen zijn gekomen van de noodhulp. Hartverwarmend! 

We hebben al heel wat cadeaubonnen uit kunnen delen aan soldaten. Ook 

voor de hulp uit Canada en Amerika! Hartelijk dank! Maar het belangrijkste blijft 

uiteraard uw gebed.  
 



  

 

Gebedspunten  

 

 

 

 

*dat Hamas de controle over Gaza zal verliezen en dat er een nieuw Gaza 

opgebouwd zou kunnen worden met een rechtvaardige regering 

*voor bevrijding van de gijzelaars 

*voor bescherming van de soldaten 

*voor alle trauma’s die er nu in Israël zijn. Bij vrijgelaten gijzelaars, bij 

familieleden van nog steeds gevangen gijzelaars, bij soldaten die nu (zwaar) 

gehandicapt door het leven moeten gaan. Ook bij overlevenden van 7 oktober, 

die verminkt en getraumatiseerd verder moeten, maar ook bij de gewone 

burgers 

*voor de families van gesneuvelde soldaten 

*voor de uitkomst van het genocideproces 

*dat Hezbollah zich toch niet ten volle in de strijd mengt 

*voor de christenen in Gaza en Libanon 

*voor Pieter & Annelies, en Carel, die zich zorgen maken over ons. 

*voor de vervulling van al Gods beloften voor het Joodse volk 

   
 

 

 

Ontvang een hartelijke groet uit Nof HaGalil. 

We wensen eenieder Gods zegen toe. 

  

Maarten en Marita 

  
 

  

 

 
 

    

 


