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Shalom lieve vrienden, 

  

Even een update uit een zwaargewond Israël. Vrijdagavond hadden we een 

goede dienst op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. De preek ging over 

Nehemia 8:9-10. Het Loofhuttenfeest bij Ezra en Nehemia. Het volk dat in de 

schuld kwam bij het horen van de wet. En de troost die hen gegeven werd: De 

blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. 

 

Maar zaterdagochtend vroeg, de dag van Simchat Thora (Vreugde der Wet), de 

laatste dag van het Loofhuttenfeest, werd ik al vroeg gebeld door Ari. 

Verschrikkelijke aanslagen zouden er plaatsvinden in het zuiden. Stukje bij 

beetje sijpelde het nieuws door. Vreemd genoeg hulde de regering zich in 

stilzwijgen. Alleen Netanyahu gaf later een korte boodschap aan het volk. 

 

We zijn allemaal lamgeslagen. Totale verbijstering. Hoe heeft dit ooit kunnen 

gebeuren? Op 29 plaatsen werd het veiligheidshek opengebroken. Gewapende 

paragliders konden ongestoord landen. Terroristen stroomden met trucks en 

motors het land binnen, ook met boten over zee. Ze hebben vreselijk 

huisgehouden. Vanwege de raketaanvallen waren de gezinnen in de dorpen 

rond de Gazastrook naar de schuilkelders gevlucht. Daar zijn ze genadeloos 

afgeslacht of gegijzeld. De beelden die we van de Palestijnse (!) terroristen via 

Twitter te zien kregen, waren te gruwelijk om aan te zien. Satanisch!  

Waar was het leger? Dat is de prangende vraag. Wij ontvangen nog steeds 

maar mondjesmaat nieuws van de overheid. In de buitenlandse media worden 

veel meer feiten weergegeven. Misschien dat de overheid zich sterk wil tonen 

tegenover de Hamas. Of dat ze de grote aantallen slachtoffers niet in 1 keer 

durven te noemen omdat het zo gruwelijk is. Wel wordt hier gezegd dat 

Netanyahu twee weken geleden al geïnformeerd was over de dreiging, maar 

het naast zich neer heeft gelegd. We zien een vrucht van de maandenlange 

politieke chaos in het land. Israël is een verdeeld huis… Veel soldaten zaten 

gewoon thuis voor Simchat Thora en door minister Ben Gvir waren er veel 

soldaten nota bene (!) naar de settlements gestuurd in de Westbank om die te 



bewaken, zodat de settlers daar ongestoord Simchat Thora kon vieren. 

 

Het land is nu in een vreselijke oorlog. Velen zijn opgeroepen, Y uit onze eigen 

gemeente gelijk al, want hij zit bij de cyber intelligence. Anderen wachten nog 

op een oproep. Onze vriend Yakim uit Arad is opgeroepen om (pastorale) 

bijstand te verlenen bij families waar slachtoffers zijn en ze te begeleiden bij de 

begrafenis. Het dodental nadert de 1000, meer dan 2000 gewonden. Maar er 

zijn nog veel mensen vermist. Veel gebed is nodig voor de soldaten en burgers 

die meegenomen zijn als gijzelaars naar Gaza, op brommers, in kofferbakken 

van auto’s. Moeders met kinderen, oude mensen, zulke erge beelden, dan 

breekt je hart. 

 

Gisternacht zijn er schermutselingen geweest en raketten afgevuurd vanuit 

Libanon. We bidden dat de Hezbollah zich stil houdt. Er is op dit moment 

sprake van infiltratie van terroristen vanuit Libanon. We weten dat niet zeker. 

Maar onze eigen stad zit op dit moment vol met soldaten, die vlakbij Balalaika 

gestationeerd zijn. We geven ze gratis koffie en toast! 

 

Gisternacht en vannacht is het erg onrustig in de lucht. Constant het geluid van 

zware gevechtsvliegtuigen, dus je slaapt weinig.  

Veel terroristen konden vanuit Gaza ongehinderd Israël binnenrijden. Gisteren 

schijnen er twee gearresteerd te zijn in het noorden. Er wordt gevreesd dat er 

meerderen naar het noorden getrokken zijn en toe zullen slaan. Haifa schijnt 

als stad afgesloten te zijn. In het zuiden zijn er nog steeds gevechten rond de 

kibbutzim.  

 

We vrezen hier voor de extremistische moslims rondom ons in Nazareth en de 

Arabische dorpen in Galilea. De Hamas heeft veel invloed in de Westbank 

gekregen, o.a. in Jenin waar we op uitkijken en er zijn overal cellen in Galilea. 

Als Israël gaat toeslaan in Gaza, kan het hier exploderen zoals al eerder 

gebeurd is.  

 



 

We hebben al verschillende oorlogen meegemaakt, maar deze is de 

allerergste. De beelden die we gezien kregen (de meeste heb ik niet eens door 

kunnen sturen, zo bloederig) verlammen je. In geen enkele oorlog in Israël zijn 

er op één dag zoveel doden gevallen als nu. Oorlog verdooft je als het ware, 

dat is de overlevingsstrategie van de mensen. Je gaat door en je moet door, 

maar het hakt erin. 
    

 

 

Aangrijpende belijdenis  

 

 

 

We kregen via via een aangrijpende belijdenis van een Messiasbelijdende 

moeder doorgestuurd. Ik wil hier graag wat uit citeren: 

(…) 

Ik zou zoveel afgrijselijke verhalen kunnen vertellen, maar ik wil eigenlijk iets 

zeggen wat sterk op mijn hart ligt en steeds zwaarder drukt: we hebben 

moderne Daniels nodig: mensen die aan God belijden: WIJ hebben gezondigd. 

Ik ben erg bepaald bij de valse gerustheid van Israël, van Jeruzalem in 

Ezechiël 16. In dit hele hoofdstuk spreekt God zeer streng tegen Jeruzalem en 

Samaria, want ze zijn Hem vergeten en hebben gehoereerd met afgoden. Gods 

wraak is niet mals. Ik kan deze zware teksten maar niet vergeten en 

vanmorgen brak er een diepe verootmoediging los bij mij: we zijn God 

vergeten, we zijn trots geweest op onze technologische kennis en hebben 

daarop vertrouwd. We hebben afgoden in de woestijn vereerd. Er was een 

zomerfeest aan de gang, toen de terroristen binnenvielen en 250 feestgangers 

doodden. Maar wat was dat zomerfeest: men danste om boeddhabeelden 

heen, zoals men vroeger danste om het gouden kalf! Maar dat kan ook niet!  

Die mooie technologische kennis waar we zo dol op zijn, die hielp ons niet 

tegen de vijand: de bewakingscamera's hadden ze binnen twee minuten 

onklaar gemaakt. En toen viel men binnen. En waar is onze technologie nu? 

God zegt in Ezechiël 16 dat Hij Jeruzalem (te vertalen met de regering en 



 

kopstukken van Israël) naakt zal uitkleden. Wel, dat heeft Hij nu gedaan en wij 

staan beschaamd. De keizer zonder kleren... het is diep beschamend. En nu 

maar praten over wraak en dat wij dit zullen winnen! Maar de ergste oorlog in 

dit alles is, dat wij God niet voldoende liefhebben! Dat is de ware strijd in dit 

alles. Er is maar 1 antwoord op: wij moeten op onze knieën en schuld belijden. 

Waar is dat volk gebleven dat door God uit Egypte werd geleid? Waar is dat 

volk voor wie Yeshua Zijn leven gaf? Hij staat en roept met Zijn handen 

uitgestrekt naar Zijn volk, dat grotendeels niet antwoordt. En niemand van ons 

kan zeggen dat wij het beter doen. Want hebben wij dit probleem wel in zijn 

volle diepte gezien en onderkend? Hebben wij gebeden tegen het snobisme in 

ons eigen volk? (…) 

Laten we gezamenlijk ons verootmoedigen zoals Daniël deed: WIJ hebben 

gezondigd… Lieve mensen, help Israël door u te verootmoedigen, ook al hebt u 

zelf helemaal geen deel aan deze zonden. Ik heb er ook geen deel aan, ik ben 

God niet vergeten en dien Hem met mijn hele hart. Maar Daniel was God ook 

niet vergeten en toch bad hij dit gebed en God kon daardoor handelen. (…) 

Laten de Daniels opstaan, nu, vandaag, en bidden voor genade voor het 

Godsvolk, want let wel: God heeft deze oorlog toegelaten en dat is niet 

zomaar.  

(….) 

Lieve mensen, mag de genade van God over ons allen zijn met heling onder 

Zijn vleugels. 

 

Tot zover Karen (een Messiasbelijdende moeder). 
 

  

 

Gebed gevraagd  

 

 

 

Bid voor Israël, bid voor de soldaten, voor de overheid maar in het bijzonder 

voor de gijzelaars. Wat moet dat vreselijk zijn om in die ondergrondse tunnels 



 

van Gaza opgesloten te zitten. Zullen ze het overleven? Ze zullen zeker 

gemarteld worden. Wat is de Islam toch een godsdienst van haat. Bid voor het 

Palestijnse volk en de Hamas dat ze de Vredevorst mogen leren kennen. 

 

De tijd is donker, maar we voelen ons geborgen onder Gods vleugelen. We zijn 

in 2004 naar Israël uitgezonden door ds. Driessen met Ps.121:5: “De HEERE is 

uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw aan uw rechterhand.” Dat heeft de 

Heere tot nu toe waargemaakt. 

 

Hartelijk dank voor het gebed en al het meeleven, dat we nu elke dag 

ontvangen! 

  

Met hartelijke groet, 

 

Maarten en Marita – fam. Ds. Dekker 

  
 

  

 

 
 

    

 


